ZONDAG 4 januari 2026

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Evert van den Ham (PKN Zoetermeer)
Organist: Bastiaan Gunst
Lector: Carla van Eijzeren

Mededelingen

Aanvangslied: Gezang 483 : 1, 2, 4 (Gij die alle sterren houdt)
Votum en groet

Lied: Psalm 27 : 1, 2

Gebed om vergeving en om opening van het Woord
Schriftlezing 1 : Exodus 13 : 17; 21 - 22

Schriftlezing 2 : Mattheus 2 : 1 - 12

Lied: Hemelhoog 399 : 1, 2 (Samen in de naam van Jezus)
Verkondiging

Lied: Psalm 72 :5, 6

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment (voor Vrienden van de Hoop Vlissingen en de kerk)
Lied: Gezang 26 : 1, 4 (Daar is uit ’s werelds duist're wolken)
Wij belijden ons geloof

Lied: Psaim89:1,7

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.qgasthuiskerk.nl.
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Gezang 483:1,2,4

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,-

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,-
al hun glans dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

geef ons moed;

'tis ons goed

U te zien, Getrouwe,

uw hoog rijk te aanschouwen.

Psalm 27 : 1, 2

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wél bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeV'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

Schriftlezing 1 : Exodus 13 : 17; 21 — 22

Doortocht door de Rietzee

17 Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg
die door het gebied van de Filistiinen loopt, ook al was dat de kortste route. God
dacht namelijk: Als ze strijd moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en

teruggaan naar Egypte.



21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een
wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder
trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de
vuurzuil.

Schriftlezing 2 : Mattheus 2 : 1 — 12

De viucht voor Herodes en Archelalis

1 Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning
Herodes, kwamen er magiérs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen:
‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn
ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” 3 Koning Herodes
schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar
de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem,
‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van
Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israél zal hoeden.” 7 Daarop riep Herodes in het geheim
de magiérs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar
geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9 Nadat ze
de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar
het kind was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen
zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En
omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes
terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Lied: Hemelhoog 399 : 1, 2

1.Samen in de naam van Jezus 2.Heel de wereld moet het weten
Heffen wij een loflied aan Dat God niet veranderd is

Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal

En doet ons elkaar verstaan Doordringt in de duisternis

Samen bidden samen zoeken 't Werk van God is niet te keren
Naar het plan van onze Heer Omdat Hij er over waakt

Samen zingen en getuigen En de Geest doorbreekt de grenzen
Samen leven tot zijn eer Die door mensen zijn gemaakt



Psalm72:5,6

5 Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.

Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.

Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud

zelfs op de bergen ruisen horen,

het ganse land is goud.

Gezang 26:1, 4

1 Daar is uit 's werelds duistre
wolken

een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Psalm89:1,7

6 Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.

Dat opgetogen allerwegen

de volken komen saam,

elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

2 Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en
eer.

Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.

1 Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont, aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zZij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.



