ZONDAG 11 januari 2026

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live
Kerkdienst:

16.30 uur: Student Rogier van Veen, Polsbroek

Organist: Jos Oreel

Lector: Ineke Paardekooper
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Welkom en mededelingen,
Welkomstlied 1: Gezang 326
Welkomstlied 2: Psalm 95: 1 en 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 1: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing Johannes 15:1-8
Zingen: Psalm 92: 7 en 8
Verkondiging Joh. 15: 2; De Landman verzorgt Zijn Wijnstok
- Hij snijdt
- Hij snoeit
- Hij laat bloeien
Zingen: Gezang 78
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 252: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Weerklank 57 (O Vader die de Landman zijt)
Zegenbede

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Gezang 326.

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;

wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.

Hoe bouwen zij op zand!

Straks zal hun huis bezwijken,

't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken

der dwazen onverstand.

5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

Psalm 95:1en 4

1. Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.

Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Psalm1:1en 2

1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat
noden,

waar ieder lacht met God en zijn
geboden,

maar die aan 's Heren wet zijn vreugde
heeft

en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof

zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen

het smalle pad te gaan

en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij

zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

4. Nog heden, hoort zijn stem die zweert:
Laat niet uw hart zich onbekeerd
verharden, als in Mozes' dagen.

Toen hebben tegen Mij getwist,

mijn goedheid achtloos uitgewist

uw vaadren die mijn werken zagen.

2. Hij is een groene boom die staat
geplant

waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te
duchten,

te goeder tijd geetft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten
voedt:

het gaat hem wel in alles wat hij doet.



Schriftlezing Johannes 15:1 -8

De wijnstok en de ranken

"“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 ledere rank aan Mij die geen
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij
meer vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.

4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. & Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank
die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je
wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie
veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Psalm 92: 7en 8

7. Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,

staan bij de levensbron

de nederige vromen.

Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht

als palmen opgericht.

Hun lot zal in zijn hand zijn.

Gezang 78.

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

3. Neen, Heer, ik wil van U niet
scheiden,

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

8. Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom

tot in hun ouderdom,

tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven:
God is hun heil, hun rots!

Ik loof de daden Gods,

zijn recht is hoog verheven.

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,

en komt in 't licht en rijpt voor God.



Gezang 252: 1 en 2

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

Weerklank 57 (O Vader die de Landman zijt)(Melodie Psalm 84)

1. O Vader, die de Landman zijt
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe in uw hof de vruchten groeien.
Maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord

kom om wat vrucht draagt te besnoeien.

O Vader, kom, betreed uw hof
opdat wij bloeien tot uw lof.

2. O Christus, die de wijnstok zijt,
de plant waaraan de rank gedijt,

in U, o Heer, zijn wij geborgen.

De Landman, die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeént.

Hij zelf zal voor de vruchten zorgen.
Door U, o Christus, door uw bloed,
zijn onze vruchten groot en goed.

3. O Geest, van wie de vruchten zijn,
de druiven en de rode wijn,

doe mij omhoog, naar boven groeien.
Want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
dat doet de liefde openbloeien.

Gij Landman, die de vruchten leest,
pluk zelf de vruchten van de Geest!



