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ZONDAG 31 maart 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: PASEN 2024 
 
16.30 uur:  Dr. Mar van der Veer (PKN, Zierikzee)  

      Organist: Bastiaan Gunst 

     Lector:  Nizetta de Bruijne

 

Welkom en Mededelingen 
Psalm 149 : 1 en 2  
Stil gebed votum en groet 
Psalm 149 : 3  
Gebed  
Lezing   Lucas 23 : 55 – slot en Lucas 24 : 1 – 12 
Gezang 80: Wij delen verdriet en zorgen  
Verkondiging 
NLB 608: De steppe zal bloeien  
Dankzegging en voorbede  
Collecte 
Gezongen geloofsbelijdenis  
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 149 : 1 en 2  
 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer 
verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
2. Laat het een hoge feestdag 
wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heilge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 

 
Psalm 149 : 3  
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Schriftlezing   Lucas 23 : 55 – Lucas 24 : 12 
 
55 De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. 
Ze zagen het graf en zagen ook hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56 
Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en balsem bereidden. Op 
sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
 
Het lege graf 
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het 
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen zagen ze 
echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, 
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Ze wisten zich geen raad. 
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden 
door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: 
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? 6 Hij is niet hier, Hij is uit de dood 
opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7 de 
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 
worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 9 
De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd. 10 Het waren Maria van Magdala, Johanna, en 
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Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen 
vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden 
het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus echter stond op en rende naar 
het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. 
Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
 
Gezang 80: Wij delen verdriet en zorgen  
 
1. Wij delen verdriet en zorgen 
met hen die Gij achterliet. 
Uw macht is zo diep verborgen, 
wij wandelen in de morgen, 
maar wij vinden uw lichaam niet. 

 
2. Wij vinden een open groeve. 
Wij blijven verwonderd staan 
en met wie Gij liefhadt, vertoeven. 
Hij die U het meest bedroefde 
mag het eerste naar binnen gaan. 

 
3. Wij gaan met die ander binnen, 
vrijwillig in 't donker graf. 
Het achtergebleven linnen 
doet hem het geloof herwinnen. 
Leggen wij onze twijfel af? 

 
4. O Heer, laat een engel komen, 
opdat van ons moede hart 
de steen worde weggenomen. 
O Heer, laat een engel komen, 
want wij zijn in onszelf verward. 

 
5. En doe ons de schriften open, 
zoals Gij het graf ontsluit, 
dan zullen wij als gedoopten 
voorgoed met de uwen lopen 
in het paaslicht dat niemand stuit. 
 
Lied 608 L2013    De steppe zal bloeien 
 
1. De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen 
der schepping, 
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, 
de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 

 
2. De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden 
der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schieten omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen 

 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen 
bedolven: 
dode, dode, sta op, 
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het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 

en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
tekst: H. Oosterhuis; melodie: A. Oomen; © Oud-Kath./St. Leerhuis en liturgie 

 

Gezongen geloofsbelijdenis  
 
Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige, 
Schepper des hemels  
en der aarde. 
En in Jezus Christus,  
Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen 
 
 

 

 
 


