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“In het heetst van de strijd”



Liturgisch bloemstuk

Stil staan wil bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten
wie U bent, wat U deed. Omdat het antwoord dan gegeven is.
Het geheim is openbaar geworden. De stilte wordt opgeheven
straks als het Paaszondag wordt.

Voor in de kerk staat gedurende de Stille Week een
bloemschikking gemaakt door Annie Sanderse, uit de
Gasthuiskerk. Het kruis is het symbool van het lijden.
Naast het kruis zie je een schikking van mos, dat geeft
de stilte weer. Daaroverheen loopt een sliert van rode
rozen als teken van de lijdensweg die Christus gaan moet.
Samen met de rode rozen staan de doornen voor het
immense lijden.

Kaarsen doven

Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de
viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. De kaarsen symboliseren het
licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar
deze aarde. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.

Nu, in deze Stille Week wordt het steeds donkerder rondom Hem en doven we
elke dag een kaars. De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht.
Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. Daarom
doven we op deze dag de grote kaars, de Paaskaars. Maar op Paasmorgen, de
dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw Zijn licht en
steken we een nieuwe Paaskaars aan.



Maandag 3 april

“de strijd voorbereid”
Voorganger: ds.Afinus de Vries
Muziek: Riaan Rijken
Bijbellezing en gedicht: Cobi Kempe
Begroeting
Samenzang: Liedboek (2013) 482:1,2,3 (Er is uit 's werelds duistere wolken)
Bijbellezing: Mattheiis 2:1-18

Samenzang: Liedboek (1973) 156:1,5,7 (Van 't vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat zingt elk de koning Christus eer)

Overdenking “de strijd voorbereid”
Muzikaal moment

Gebeden

Gedicht: Gedachten aan Bethlehems stal

Samenzang: Liedboek (2013) 498:1,2,4,5 (Bethlehem, o uitverkoren stad
in 't land van Efratha)

Doven van de eerste kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal



Dinsdag 4 april

“de strijd ontbrandt”
Voorganger: ds.Bert Renkema
Muziek: Arjen van Dalen en To Connect
Bijbellezing: Dick de Lange
Gedicht: Carla van Eijzeren
Begroeting
Samenzang: Liedboek (2013) 539 (Jezus, diep in de woestijn)
Bijbellezing: Mattheiis 4:1-11
Samenzang: Psalm 26 (Liedboek 2013) :2,6,7,8,11
Overdenking: “de strijd ontbrandt”
Muzikaal moment “In Christ alone”
Gebeden
Gedicht: De verzoeking in de woestijn
Samenzang: Op Toonhoogte 150 (Heer U bent mijn leven)

Doven van de tweede kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal



Woensdag 5 april
“in de strijd beproefd”

Voorganger: ds.Bart de Bruin

Muziek:  Tjipke Joustra en Marieke Riemens
Bijbellezing: Erwin Houmes

Gedicht:

Begroeting

Samenzang: Liedboek (1973) 285:1,2,3,4
Schriftlezing: Mattheiis 12:1-14 en 22-28
Samenzang: DNP Psalm 27:1,3

Overdenking: “in de strijd beproefd”

Muzikaal moment

Gebeden

Gedicht: Jezus en de Farizeeén

Samenzang: Op Toonhoogte 120 (Hij kwam om ons het leven te geven)

Doven van de derde kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal



Donderdag 6 april
“in het heetst van de strijd”

Voorganger: Miranda Renkema
Muziek: Annette van der Stel-Mondeel en To Connect
Bijbellezing: Ineke Paardekooper
Gedicht: Eva van Dijke

Begroeting

Samenzang: DNP Psalm 42:1,5

Bijbellezing: Mattheiis 26:36-45

Samenzang: “Gethsémané (Sela)
Overdenking “in het heetst van de strijd”
Muzikaal moment: “King of kings” (Hillsong)
Gebeden

Gedicht: Zijn lijden

Samenzang: Liedboek (2013) 556:1,4,5
Doven van de vierde kaars

We verlaten in stilte de kerkzaal



Goede Vrijdag 7 april
Op Goede Vrijdag houden de Kruiskerk, de Gasthuiskerk en de
Ontmoetingskerk afzonderlijk kerkdiensten. In de Kruiskerk en de
Gasthuiskerk zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Aanvang van de diensten: 19.30 uur

Voorgangers: ds. Afinus de Vries (Kruiskerk), ds. Bert Renkema
(Gasthuiskerk) en ds.Bart de Bruin (Ontmoetingkerk)

Na de bijbellezing zal de Paaskaars worden uitgeblazen.



Stille Zaterdag 8 april
“de nederlaag niet erkend”
Voorganger: Peter Riemens
Muziek: Jos Vogel en Marlene Wisse
Bijbellezing en gedicht: Cobi de Dreu

Begroeting

Samenzang: Zingend gezegend 152 (Die in de kribbe lag is koning,
melodie gezang 430 Liedboek 1973)

Bijbellezing: Mattheiis 27:62-66

Samenzang Liedboek (2013) 650

Overdenking: “de nederlaag niet erkend”

Muzikaal moment

Gebeden

Gedicht: de soldaat bij het graf

Samenzang: Op Toonhoogte 202 (Liefde was het onuitputtelijk)

We verlaten in stilte de kerkzaal



Zondag 9 april, 1e Paasdag bent u van harte welkom in:

de Kruiskerk 9.30 uur ds.Afinus de Vries
16.30 uur ds.Bert Renkema

de Gasthuiskerk  9.30 uur ds.Bert Renkema
16.30 uur ds.Afinus de Vries

de Ontmoetingskerk 9.00 en 11 uur ds.Bart de Bruin
18.00 uur ds.Simon Doolaard






