ZONDAG 29 december 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Ben Eikelboom, CGK
NCGK op Rozenburg
Organist: Arjen van Dalen
Lector: Marien van Herk

R DELBURR,

Welkom en mededelingen
Gezang 168: 1, 3 en 5 (O Jezus Christus, licht ze bij)
Stil gebed
Votum en Groet
Gezang 109: 1, 2 en 3 (Hoor, een heilig koor van stemmen)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 2: 1 - 7
Psalm 63: 1 en 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
Verkondiging: Openbaring 2: 1 - 7 (Eerste liefde. Alles of niets)
Psalm 43: 3 en 4 (Dan ga ik op tot Gods altaren)
Dankzegging en voorbede
Aankondiging van de collecte:
Lezen van de geloofsbelijdenis
Gezang 399: 1 en 3 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)
Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus

en de LIEFDE van God onze Vader

en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest

Zij MET U ALLEN

(De gemeente antwoordt:) AMEN!!

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,

neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06 —11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Gezang 168: 1, 3 en 5 (O Jezus Christus, licht ze bij)

1. O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.

3. Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.

Maakt de gewonde zielen heel

en geef ze aan de hemel deel.

5. Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.

Gezang 109: 1, 2 en 3 (Hoor, een heilig koor van stemmen)

1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,

halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,

als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

2. Patriarchen en profeten,

de getuigen van uw Geest,

koning, heilige, apostel,

martelaar, evangelist,

maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,

tot U baden in vertrouwen,

die nu stralende verschijnt.

3. Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw

in het bloed des Lams gewassen
van het vuil van deze eeuw,

in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan

en de wereld neemt een keer.



Schriftlezing: Openbaring 2: 1 -7

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt Hij die de zeven
sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars
beweegt:

2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet
verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef
gesteld en als leugenaars ontmaskerd.

3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te
verslappen.

4 Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.

5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als
vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw
kandelaar van zijn plaats.

6 Het pleit echter voor u dat u net als |k de praktijken van de Nikolaieten
verafschuwt.

7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie
overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Psalm 63: 1 en 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,

Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,

die leven zijt en leven laat.

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,

waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2. Eens zag ik in uw tempelhof

U in uw glorie hoogverheven,

wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.

Mijn leven lang wil ik U prijzen,

uw naam aanbidden, want Gij voedt

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.



Psalm 43: 3 een 4 (Dan ga ik op tot Gods altaren)

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

Gezang 399: 1 en 3 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
en de LIEFDE van God onze Vader
en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
zij MET U ALLEN

(De gemeente antwoordt:) AMEN!!!



