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ZONDAG 29 december 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst:  
 
09.30 uur:  Ds. Ben Eikelboom, 

NCGK op Rozenburg 

Organist: Bastiaan Gunst 

      Lector: Bep van Herk 

      Band: To Connect

 
Welkom en mededelingen  
Intochtslied:  Gezang 169: 1 en 5 (Zingt nu de Heer, stemt allen in) 
Stil gebed, Votum en groet 
Zingen: Psalm 96: 1 en 3 (Zingt voor den HEER op nieuwe wijze) 
Leefregels Exodus 20 (Tien geboden) 
Zingen: Opwekking 595 (Licht van de wereld) 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied: Zing een nieuw lied, Opwekking Kids 16 
(kinderen gaan naar de kinderkerk) 
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 5  + 14 en Mattheüs 1: 18 - 25 
Zingen: Gezang 125: 1, 2 en 3 (O kom, o kom, Immanuël) 
Verkondiging: Mattheüs 1: 23 (Men zal Hem noemen Immanuël  - God 
met ons) 
Zingen: Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam; Sela) 
Dankgebed en voorbede 
Collecte-aankondiging 
Zingen: Psalm 98: 3 en 4 (Laat heel de aard’ een loflied wezen) 
Zegen 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Gezang 169: 1 en 5 (Zingt nu de Heer) 
 
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 

 
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,  
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge,- 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 

Psalm 96: 1 en 3 (Zingt voor den HEER op nieuwe wijze) 
 
1. Zingt voor den Heer op nieuwe 
wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn 
gunstbewijzen. 

 
3. Geeft aan den Heer, alle 
geslachten, 
geeft aan den Here lof en krachten. 
Gij volken, roemt zijn grote naam, 
komt in zijn heiligdom tezaam, 
looft Hem, den Heer der 
hemelmachten. 

 
Opwekking 595 (Licht van de wereld) 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen 
Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
(Refrein) 
 
Oorspr. Titel: Light of the world. Tekst en muziek: Tim Hughes. Ned tekst: Peter van Essen. Arr.: Elisa Krijgsman. Solo: Elisa Krijgsman. © 2000 Kingsway´s 

Thankyou music /  Unisong Music Publishers 
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Kinderlied: Zing een nieuw lied, Opwekking Kids 16 
 
1. Zing een nieuw lied 
want de Heer is goed, 
de Heer is goed, 
de Heer is goed. 
Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed, 
goed voor jou en mij! 

 
2. Klap in je handen 
want de Heer is goed, 
de Heer is goed, 
de Heer is goed. 
Klap in je handen 
want de Heer is goed, 
goed voor jou en mij! 

 
3. Spring op van vreugde 
want de Heer is goed, 
de Heer is goed, 
de Heer is goed. 
Spring op van vreugde 
want de Heer is goed, 
goed voor jou en mij! 

 
4 Dans in het rond 
want de Heer is goed, 
de Heer is goed, 
de Heer is goed. 
Dans in het rond 
want de Heer is goed, 
goed voor jou en mij! 

 
Zing een nieuw lied, etc... 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 5  + 14 en Mattheüs 1: 18 - 25 
 
Johannes 1 
 
Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  
2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is 
niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen. 
 
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade 
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon 
van de Vader. 
 
Matteüs 1 
 
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde 
haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20 Toen 
hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 
kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. 
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Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit 
alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met 
ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25 maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 
 
 
Gezang 125: 1, 2 en 3 (O kom, o kom, Immanuël) 
 
1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
 
Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam; Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Tekst: Hans Maat Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest © 2013 Stichting Sela Music  

 
Psalm 98: 3 en 4 (Laat heel de aard’ een loflied wezen) 
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 


