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WOENSDAG 11 maart 2026  

BIDDAG voor GEWAS en ARBEID 
 
Gezamenlijke Kerkdienst: 19. 30 uur - Kruiskerk 

 
Voorganger: Ds. Arjan Minnema (NGK) uit Ruinen 
Organist: Riaan Rijken 
Lector: Conny Geerse 

    

 
 

Live te volgen via de youtubekanalen 
https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/ en 
https://www.gasthuiskerk.nl/live 

 
Welkom 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 104:1,7 en 8 
Gebed 
Zingen: Kyrieleis, heb medelijden 
Lezen: Deuteronomium 11: 1-21 
Zingen: Liedboek 678: 1,2,3,4 en 9 
Lezen: Zacharia 9:9 – 10: 2 
Zingen: LB Psalm 93: 1,2,3 en 4 
Preek Zacharia 10: 1 en 2 
Thema: Klimaat en weer zijn van de Heer 
Zingen: Liedboek 982: 1,2 en 3 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte Stichting Present 
Zingen: Psalm 147: 1,6 en 7 
Zegen 
 

https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/
https://www.gasthuiskerk.nl/live
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Psalm 104:1, 7 en 8 
 

1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. 
Bekleed is Hij met majesteit en pracht, 
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, 
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. 
Hij die de hemel uitspant als een tent, 
Hij bouwt zijn zalen in het firmament. 
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, 
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven. 
 

7. O HEER, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, 
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein. 
Vol is de aarde van uw wonderwerken. 
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken. 
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal. 
De schepen varen aan van overal. 
En in de schoot der zee leggen uw handen 
de leviathan spelende aan banden. 
 

8. Al wat er in uw grote schepping leeft 
wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 
Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven 
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 
stof worden zij weer in der aarde schoot. 
Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven; 
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 
 

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN 
 

1. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping klaagt, de aarde huilt - 
akkers en weiden: straks woestijnen, 
het voedsel schaars, de grond vervuild. 
 

2. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping kreunt, de aarde vraagt: 
gun ons de tijd nog te vermijden 
dat al wat leeft wordt weggevaagd. 
 

3. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping schreeuwt, de aarde zucht - 
hoe konden wij zo bruut ontwijden 
uw werk: het land, de zee, de lucht? 
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4. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping roept, de aarde smeekt - 
dit is toch niet het eind der tijden, 
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 
 
5. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt 
op U, op ons – een jaargetijde 
dat al ons vuil in schoonheid doopt. 
tekst: André F. Troost, melodie: LB 310 / Ps. 140 

 
Liedboek 678: 1, 2, 3, 4 en 9 
 
1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 
en dieren, wees gerust in bos en weide. 
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 
In dit seizoen. 
 
2. De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 
 
3. De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 
 
4. Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 
 
9. En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 
Van Woord en Geest. 
 
LB Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 
 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 



4 
 

2. Uw troon staat van de aanvang afgesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3, Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Liedboek 982: 1, 2 en 3 
1. 
In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist de belofte: 
Vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
2. 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
3. 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
Nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
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Psalm 147: 1,6 en 7 
1 
Lof zij den HEER, goed is het leven 
als 's Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is 't onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
6 
De aarde hoort Gods heilig spreken. 
Zijn woord snelt voort door alle streken. 
De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten, 
strooit rijp als as in winternachten. 
Hagel zendt Hij in barre vlagen. 
Wie kan zijn bittre kou verdragen? 
Hij spreekt: de zuidenwinden komen; 
dan smelt het ijs: de waatren stromen. 
7 
De HEER heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israel heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen andre volken. 
Laat ons des HEREN lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 


