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Hemelvaartsdag 

14 mei 2026 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 
9.30 uur:  Ds. E. van den Ham (PKN Zoetermeer) 

     Organist: Bastiaan Gunst 

    Lector: Bep van Herk 

    Band: to Connect 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Opwekking 181 (Majesteit…) 

Stil gebed 

Votum en Groet 

Zingen:   Psalm 24 : 2, 4 

Wij belijden ons geloof 

Zingen: Psalm 47 : 2 

Gebed 

Aankondiging kindermoment en zingen kinderlied 

Schriftlezingen: Lukas 24 : 50-53; Hebreeën 8 : 1-5; 9 : 11–12 

Zingen:   Opwekking 366 : 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon) 

Thema: Wij hebben een hooggeplaatste hogepriester die de hemelsferen is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God,.… (uit Hebreeën 4 : 14) 

Preek 

Zingen:   Hemelhoog 219 : 1, 3 (Een grote hogepriester… ) 

Dankgebed en voorbeden 

Aankondigen collecte 

Zingen:   Liedboek 231 : 1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer) 

Wegzending en zegen 

 

 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 181 
 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 

Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij 
verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Psalm 24 : 2, 4 
 
2 Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 

4 Gij poorten, heft uw hoofd 
omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 

Psalm 47 : 2 
 
2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 
Kinderlied: Opwekking Kids70 

 

Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede,  
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
1.Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
Refrein 
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2.Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
Refrein 
. 

3. Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
Refrein 

Lukas 24 : 50-53;  
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en 
zegende hen. 51  En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52  Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde 
terug naar Jeruzalem. 53 Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God 
loofden. 
 
Hebreeën 8 : 1-5;  
Het eerste verbond en het nieuwe verbond 
1  De kern van mijn betoog is dat wij zo’n hogepriester hebben: één die in de 
hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 
2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet 
door mensen is opgericht. 3 Iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en 
offers op te dragen, en dus had ook Hij iets nodig om te offeren. 4 Op aarde zou 
Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals 
de wet dat voorschrijft. 5  Zij verrichten hun dienst in wat een afspiegeling, een 
schaduwbeeld is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard 
werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop,’ zegt God 
immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond 
is.’ 
 
Hebreeën 9 : 11–12 
11  Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat 
ons is toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet 
door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor 
eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van 
bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige 
verlossing verworven. 
 
Opwekking 366 
 
1.Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak! mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
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2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 
  

3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom!

Hemelhoog 219 : 1, 3 
 
1 Een grote hogepriester,  
de hemel doorgegaan,  
is voor de troon gaan staan –  
Gods Zoon biedt aan zijn liefde:  
Hij heeft zichzelf gegeven,  
Hij offert eigen bloed;  
gelooft het vast, houdt moed:  
zijn sterven is uw leven! 
 

3 Laat ons dan zeer vrijmoedig  
de weg gaan tot de troon –  
God is in Hem, de Zoon,  
genadig en lankmoedig:  
al wie zijn hulp verlangen  
zullen te zijner tijd,  
daar Hij als priester pleit,  
barmhartigheid ontvangen. 

Liedboek 231 : 1, 2 
 
1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
  wij, Heer, en al uw leden, 
  en eren U als onze Heer 
  met liedren en gebeden. 
  Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
  voor U, o Godsgetuige, 
  o Eerstgeboren' uit de dood 
  zich diep eerbiedig buige! 
 
2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
  tot priesters hebt verheven, 
  en ons de hoge rang, de moed 
  van koningen gegeven, 
  U zij de roem, U zij de lof, 
  U de eerkroon opgedragen! 
  Geheel de aard' en 't hemelhof 
  moet van uw eer gewagen. 
 

 


